Johannes Marcelles Bredée (1854-1944)

Bredée, Johannes Marcelles, geb. Soest 15 februari 1854, directeur Bredée’s boekhandel, overl. Rotterdam
4 maart 1944, zoon van Jaan Bredée en Cornelia van Eeden.

Hij kreeg zijn opleiding voor het boekenvak bij boekhandel Dobbe te Haarlem, was ruim drie jaar werkzaam
bij de boekhandel, een jaar bij uitgeverij M.M. Couvée in Den Haag en boekhandel J.J. de Kruyff in Utrecht.
In 1878 nam hij de failliete boekhandel en leesbibliotheek van G.B. Poeschmann aan de oost-Molenstraat 5
in Rotterdam over. De leesbibliotheek werd in 1881 beéindigd en de boekhandel werd uitgebreid met een
uitgeverij. Hij was een gedreven en idealistische zakenman die met zijn bedrijf ook het protestants-
christelijk geloof wilde verbreiden, ondersteunen en verdiepen. In 1890 begon hij een tijdschrift “Voor onze
kleinen”. Hare Majesteit Koningin-Regentes Emma was één van de ondertekenaars. In 1927 trok hij zich
terug uit het bedrijf en in 1936 werd het bedrijf overgenomen door A. Voorhoeve, die al sinds 1932
adjunct-directeur was.

Hij huwde Soest 5 augustus 1880 met Elise Krug, geb. Sint Goar (Duitsland) 11 april 1851, overl. Rotterdam
13 augustus 1919, dochter van Johann Karl Wilhelm Krug en Johanna Karoline Wilhelmine Rathmann.
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