Carel Niellius (1576-1652)

Niellius (Nielle), Carel (Carolus), geb. Wezel 15 september 1576, studeerde te Marburg en Herborn véér
1598, vanaf 6 januari 1599 te Leiden, Waals predikant te Keulen 1600, te Utecht 1604-1619, afgezet en
verbannen door de Staten-Generaal, binnen-directeur Remonstrantse Broederschap 1621, te Haarlem in
1623 gearresteerd en tot levenslange gevangenisstraf veroordeelt en opgesloten in slot Loevestein,
ontsnapte in 1631 en werd Remonstrants predikant te Amsterdam 1632-1649, lector Remomstrants
Seminarium 1643-1649, schreef als remonstrants godgeleerde geschriften onder het pseudoniem
Timotheusphilopatrus, overl. Amsterdam 28 oktober 1652, begr. ald. (Westerkerk) 2 november 1652, zoon
van Carolus (Charles) Nielius (Nielles), Waals predikant.

Hij huwde 1° Hannau 1609 met met Judith van Lierde, verdronken in de Merwede tussen Loevestein en
Gorinchem juli 1624.

Hij huwde 2° Amsterdam 1632 Aertgen Huybertsdr. Stick. weduwe van Syna Wybrants.

In de kerkeraadskamer van de Remonstrantse Kerk te Amsterdam bevindt zich een portret in olieverf.
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