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 Gribius, ds. Petrus, geb. Middelburg 25 oktober 1651, studeerde aan de latijnsche scholen te Amsterdam 
en te Appingedam, daarna te Utrecht en te Leiden (uit Utrecht verdreven door de inval van de Fransen in 
1672). Voordat hij het predikambt aanvaardde, deed hij met Jacobus Trigland een reis naar Oxford, 
Cambridge enz. Hij werd predikant te Middelie  1677,  Grootebroek 1679,  Harderwijk 1680 en Delft  1681, 
emeritus september 1734. Gribius had waarschijnlijk de langste staat van dienst als predikant te Delft, die 
ooit een dominee hier heeft gehad, namelijk 53 jaar, overl. Delft 30 oktober 1739, begr. aldaar 4 november 
1739, zoon van Petrus Gribius (predikant bij de Engelsche gemeente te Middelburg 1642-1652, daarna tot 
zijn dood, 1666 bij de Hoogduitsche gemeente te Amsterdam) en Maria Brandijn. 
Hij ondertr. Delft 14 oktober 1684 met Debora van der Heul, overl. 9 april 1702. dochter van Salomon van 
der Heul, kruitmaker te Delft. 
Petrus Gribius gaf preeken uit te Delft in 1731; na zijn dood verscheen: Verscheyde redevoeringen op 
bijzondere lijden en omstandigheden (Delft 1740), uitgegeven door Ds. W. Velse, die er zijne lijkrede op 
Gribius bijvoegde en ook diens portret. Zijn portret is geschilderd door Th. van der Wilt en in prent gebracht 
door J.C. Philips.  
Reinier Boitet heeft Gribius bibliotheek op de St. Lucas Gildekamer geveild en daarvoor een catalogus doen 
verschijnen. 
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