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 Fodinaeus (Foduneus), Leonardus, geb. Delft 1605, dienaar van het goddelijk woord, werd in 1627 of 1628 
praeparatoir geëxamineerd in de classis van Leiden en verkreeg in Wormer zijn eerste standplaats, vestigt 
zich als predikant op 23 mei 1632 in zijn geboorteplaats Delft, wonend aan het Oude Delft 1647, overl. 16 
april 1647, begr. Delft (N.K.) 19 april 1647. 
Hij huwde Delft 11 december 1633 (ondertr. ald. 26 november 1633) met Jannetge Reijersdr. de Lange, jd. 
wonend aan de Voldersgracht te Delft 1633, begr. Delft (N.K.) 13 september 1661. 
 

 

 

Leonardus Fodinaeus (1605-1647) 

Lit.: 
- Biografisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, deel 3, blz. 831. 
 
Afbeelding: 
- Collectie Museum Het Prinsenhof, inv. nr. B 60 – 126. 


