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 Junius, Franciscus, ook vermeld als Franciscus du Jon, gezegd Junius, geb. Bourges (F) 1 mei 1545, 
studeerde rechten te Bourges 1558, vervolgde zijn studie te Lyon en vertrok in 1562 naar Genève, 
studeerde daar theologie. Door het geven van lessen in Latijn, Grieks en Hebreeuws leidde hij een schamel 
bestaan, Waals predikant te Antwerpen 1565 (moest zich eerst laten examineren door het Predikanten-
convent in Genève). Hij preekte er en schreef religieuze en politieke vlugschriften die onder het volk 
werden verspreid, predikant te Gent 1566, te Schönau 1567, vertrok in 1567 naar Heidelberg, zwak en 
opnieuw doodarm, was legerpredikant tijdens de veldtocht van Prins Willem van Oranje in 1568, werkte 
met Tremellius aan diens vertaling van het Oude Testament te Heidelberg 1573, professor te Neustad 
(Hebreeuws) 1578, tevens predikant te Otterberg, professor te Heidelberg 1584, veldprediker onder koning 
Hendik IV, professor te Leiden 1592 (tegen een salaris van 1200,- per jaar), tevens Waals predikant aldaar, 
overl. Leiden 23 oktober 1602 (aan de pest), zoon van Denys de Jon, koninklijk raadsheer, en Jacqueline 
Hugauld.  
Hij huwde 1e 1569 met Agnes Champion (De Meef) (nicht van zijn tweede vrouw, Elisabeth van den 
Corput), van Luik, overl. 1576 (in het eerste kraambed). 
Hij huwde 2e Breda 4 april 1578 met Elisabeth van den Corput, geb. 1552, met haar ouders in 1567 naar de 
Pals gevlucht vanuit Breda, overl. 12 april 1587, dochter van Jan van den Coput, burgemeester van Breda. 
Hij huwde 3e 5 december 1587 met Johanna l’Hermite, overl. 1591, dochter Simon l’Hermite, heer 
Betinsart, schepen te Antwerpen. 
Hij huwde 4e Leiden april 1593 met Maria Glaser, afk. van Antwerpen, dochter van Hans Glaser;  zij 
hertrouwd in 1606 met Ds. Izaak de Bruyne. 
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