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Tinne, Alexandrina Pieternella Françoise, geb. Den Haag 17 oktober 1835, ontdekkingsreizigster. Haar 
vader Philippe stierf in 1844, blijkbaar had haar moeder Henriette dezelfde passie als haar dochter, of wilde 
haar dochter beschermen, maar samen gingen ze de wereld verkennen.  
Na het bezoeken van een aantal Europese landen zetten zij in 1855 voet aan wal in de Egyptische 
havenstad Alexandrië. Reisden vervolgens per trein naar Caïro, bezochten o.a. de gangbare toeristische 
attracties en voeren per schip de Nijl af tot aan Assoean (Aswan), maar maakten ook een karavaantocht 
naar de Rode Zee.  
Het volgende reisdoel was Palestina en Syrië, daar verbleven zij ongeveer een half jaar in het klooster 
Sainte-Roc, vlak bij Beiroet. Eind 1856 waren moeder en dochter weer terug in Caïro, waar zij een tweede 
bootreis over de Nijl ondernamen in een vergeefse poging Khartoem te bereiken. Met een grote omweg 
kwamen zij op 6 november 1857 terug in Den Haag.  
In 1861 kwamen moeder en dochter opnieuw aan in Alexandrië, ruim een half jaar later, op 11 april 1862, 
bereikte men Khartoem. Per stoomboot vertrok de expeditie verder naar het Ugandese Gondokoro, waar 
zij op 30 september 1862 aankwamen. Daar strandde de tocht. Vanaf Gondokoro was de rivier niet meer 
bevaarbaar en Alexandrina werd ziek. Aan het eind van 1862 was de expeditie terug in Khartoem. 
Alexandrina wilde doordringen in onbekend gebied, en in het voorjaar van 1863 vertrokken zij met een 
nieuwe expeditie met als doel te varen naar Mesjra er Req aan de Gazellenrivier en daar te voet de bergen 
in te trekken. De expeditie bestond uit tweehonderd personen, echter het regenseizoen naderde, en de 
expeditie strandde bij de beruchte slavenhandelaar Buselli, die steeds hogere prijzen voor voedsel vroeg. 
Op 22 juli stierf haar moeder Henriëtte na een ziekbed van enkele dagen. Alexandrina besloot daarop de 
expeditie af te breken en terug te gaan.  
Gefascineerd door verhalen over de Toearegs, een nomadenvolk uit de Sahara, vatte Alexine Tinne het plan 
op contact met hen te leggen. Zij slaagde erin contact te krijgen met de Toearegs en accepteerde een 
uitnodiging van Ichnoechem, een machtige Toearegvorst. Zij spraken af elkaar in Ghat (Libië) opnieuw te 
ontmoeten. Op 24 juli 1869 streek de karavaan neer bij Wadi Sjergui. Daar werd het kamp op 2 augustus 
overvallen door Arabieren en Toearegs. Alexandrina Tinne werd met twee zwaardhouwen en een 
geweerschot vermoord, het kamp werd geplunderd en slechts enkele overlevenden wisten te vluchten. 
Haar graf is nooit gevonden, dochter van Philippe Frédéric Tinne, diplomaat en ondernemer, en jkvr. 
Henriette Maria Louise van Capellen. 
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Lit.: 
- Astrid de Beer, Tinne, Alexandrine Pieternella Françoise, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. 
 
Afbeelding: 
- Haags Historisch Museum 1898-0029-SCH 
 
Vervaardiger:  
- Henri Auguste d’Ainecy (comte de) Montpézat (1849) 

 


