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 Philips van Bourdondië, geboren 1396 te Dijon, overleden 1467 te Brugge, kan beschouwd worden als de 
grondlegger van de Nederlandse en de Belgische staat. Toen zijn vader, Jan zonder Vrees, in 1419 vermoord 
was, erfde hij het hertogdom Bourgondie en de graafschappen Franche Comté, Vlaanderen en Artois. 
Hieraan wist hij in de loop der jaren toe te voegen: Namen (1429), Brabant (1430), Holland, Zeeland, 
Henegouwen (1433) en Luxemburg (1451). Op deze manier ontwikkelde zich een macht tussen Frankrijk en 
Duitsland, maar wel een macht van zeer heterogene samenstelling. Om de centralisatie te bevorderen 
vestigde Philips nieuwe bestuursorganen te Brussel, waar sedert 1463 de Staten-Generaal bijeenkwamen. 
In onze geschiedenis is Philips vooral bekend gebleven door zijn strijd tegen Jacoba van Beieren welke strijd 
beëindigd werd met de Zoen van Delft. Zijn bijnaam "de Goede" dankt hij aan het feit dat tijdens zijn 
regering in deze landen (1433-1467) rust heerste, waardoor nering en bedrijf bloeiden en de welvaart - met 
name in de steden - herleefde. 
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