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 Willem II (Frederik George Lodewijk), prins van Oranje-Nassau, koning der Nederlanden 1840-1849, prins 
van Oranje-Nassau, groothertog van Luxemburg, hertog van Limburg, geb. Den Haag 6 december 1792, ging 
met de hele stadhouderlijke familie in ballingschap naar Engeland 1795, groeide op aan het Pruisische hof 
en studeerde in Oxford, opperbevelhebber van het veldleger 1813, verdreef de laatste Franse troepen uit 
Nederland en onderscheidde zich bij Quatre-Bras en Waterloo. Als dank daarvoor kreeg hij van de 
Nederlandse bevolking Paleis Soestdijk aangeboden. Tegenstellingen tussen hem en zijn vader leidden 
ertoe dat hij in 1817 het opperbevel neerlegde. Na een weinig gelukkig optreden (sept. 1830) als 
bemiddelaar in de Belgische opstand leidde hij in 1831 met succes de Tiendaagse Veltocht. Hij volgde 7 
oktober 1840 zijn vader op als koning der Nederlanden. Evenals deze gaf hij de voorkeur aan een 
persoonlijk bewind. Ten aanzien van de rooms-katholieken nam hij een tegemoetkomende houding aan. In 
het Europese revolutiejaar 1848 zwichtte Willem II voor de wensen van een liberale oppositie. Hij stemde 
in met een nieuwe Grondwet. Die regelde dat de macht van de Koning ingeperkt werd en dat de 
volksvertegenwoordiging meer macht kreeg, overl. Tilburg in zijn paleis 17 maart 1849, zoon van koning 
Willem I en prinses Wilhelmina van Pruisen  
Hij huwde St. Petersburg 21 februari 1816 met Anna Paulowna, Grootvorstin van Rusland, geb. St. 
Petersburg 19 januari 1795, grootvorstin van Rusland, behoorde tot de Russisch orthodoxe kerk, nam 
daarvoor een Russische priester mee naar Nederland, overl. Den Haag 1 maart 1835, dochter van de Paul I 
Petrowits, Keizer aller Ruslanden en Sophia Dorothea Auguste Louise (Maria Feodorowna), Hertogin van 
Wurtemberg. 
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