Samengesteld door H.K. Nagtegaal

Willem Il, graaf van Holland (1227-1256)

Willem Il, graaf van Holland, geb. Leiden 1227, werd in 1247 vooral met steun van paus Innocentius IV tot
rooms-koning van het Duitse Rijk gekozen en als zodanig in 1248 te Aken gekroond. Sinds 1125 was
"rooms-koning" de titel van de reeds bij het leven van de regerende keizer gekozen opvolger van deze. In
dit geval van Frederik Il van Hohenstaufen, die overleed in 1250. Willem 11, in 1251 door de paus formeel in
zijn Koninklijke waardigheid bevestigd, zou in 1256 door paus Alexander | te Rome tot keizer gekroond
worden. Eerst wilde de graaf echter de West-Friezen onderwerpen. Op deze veldtocht zakte hij bij
Westwoud met zijn paard door het ijs en werd door zijn vijanden gedood. Willem Il is voor de Delftse
historie van betekenis, omdat hij in 1246 de nederzetting aan de Delf stadsrecht gaf. Zijn tante, jonkvrouwe
Ricardis, stichtte het klooster Koningsveld. Aan de veldtocht van 1256 namen, volgens een bepaling in het
handvest van 1246, ook 41 Delftenaren deel. Volgens de kroniek zouden slechts 5 van hen zijn
teruggekeerd. Maar er wordt uitdrukkelijk bij vermeld, dat zij de stadsbanier hadden weten te behouden.
Willem Il was de zoon van Floris |V, graaf van Holland, en Machteld van Brabant.

Hij huwde Brunswijk 25 januari 1252 met Elisabeth van Brunswijk, geb. in of na 1229, overl. 27 mei 1266,
dochter van Otto | het Kind, eerste hertog van Brunswijk- Liinenburg, en Mathilde van Brandenburg.
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