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Thomé, Johannes, geb. Delft 4 december 1886, studeerde medicijnen te Leiden en werd huisarts te Delft. 
Hij was medeoprichter van het bureau voor medische sportkeuring, bestuurslid van de bond van 
lichamelijke opvoeding en voorzitter, later vice-voorzitter van de vereniging "Oranjedag". Als de voetballer 
Jan Thomée genoot hij grote bekendheid, zowel plaatselijk als lid van Concordia als ook nationaal als lid van 
het Nederlandse voetbalteam, waarvoor hij in de periode 1907 tot 1911 zestien maal uitkwam. Bij het 
nemen van een penalty schoot Jan zo hard dat menige keeper weigerde tussen de doelpalen te staan. Dat 
harde schot bezorgde hem de bijnaam "het Delftse kanon". De K.N.V.B. benoemde hem tot lid van 
verdienste, terwijl zijn vereniging "Concordia" waarvan hij van 1916 tot 1933 voorzitter was, hem het ere-
voorzitterschap aanbood. Tijdens de Tweede Wereld Oorlog was hij actief in het verzet. Zo verbleven 
diverse onderduikers op de zolder in zijn huis aan het Oude Delft. Op alle mogelijke manieren keurde hij 
(zieke en gezonde) mensen af, die door de Duitsers waren opgepakt om op transport naar Duitsland 
afgevoerd te worden. Zo ook in 1944 toen hij vernam dat een van zijn patiënten was opgepakt en zich nog 
op het station van Delft bevond. Hij nam direct bij een willekeurige patiënt, die toevallig in zijn wachtkamer 
zat, bloed af, en spoedde zich met het flesje bloed in zijn binnenzak naar het station. Hij meldde zich bij de 
Duitse commandant en vertelde dat waarschijnlijk een patiënt met open tuberculose door hen was 
opgepakt. De Duitsers waren als de dood voor besmettelijke ziekten en hij kreeg direct toestemming de 
groep mannen te doorzoeken. Weldra vond hij de juiste persoon, fluisterde hem toe, drink direct dit bloed 
op, terwijl hij (zogenaamd) door bleef zoeken. Niet lang na het innemen van het bloed begon de persoon te 
braken en Jan vond weldra zijn patiënt terug, die hij dan ook welwillend van de Duitsers mee kreeg. Deze 
geslaagde truc met het bloed is daarna ook door een aantal andere artsen toegepast. 
In Delft is (voor de tweede maal?) een Jan Thoméelaan naar hem genoemd (Raadsbesluit 22 februari 1990). 
Het was blijkbaar bij de straatnamencommissie niet bekend dat er reeds in 1964 een laan in het sportpark 
aan de Brasserskade Jan Thoméelaan was genoemd. Het straatnaambord werd toen officieel onthuld door 
o.a. mevrouw Thomée-van Dijk in bijzijn van de wethouder. Deze laatste verklaarde dat de straat weliswaar 
nog niet officieel door een raadsbesluit was bekrachtigd, maar dat was geen enkel probleem, dat zou hij 
persoonlijk even regelen. Dit laatste is echter nooit gebeurd, waardoor Delft nu twee straten met dezelfde 
naam op verschillende locaties heeft. Hij is overl. Delft l april 1954, zoon van Johannes Thomée en Johanna 
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Carolina van Blommestein.  
Hij huwde 1e Leiden 5 april 1917 (ontbonden Leiden 11 september 1936) met Eeke Cath, geb. Deventer 14 
februari 1891, dochter van Geert Pieter Cath en Fokjen Gerbers de Boer.  
Hij huwde 2e Bussum 8 oktober 1936 met Jetschke van Dijk, geb. Haarlemmermeer 8 december 1910, 
overl. Delft 22 november 1986, dochter van Tetinan van Dijk en Jeltje Steenstra. 
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