Willem van Thienen (1859-1939)

Thienen, Willem van, geb. Padang 26 december 1859 (Sumatra’s westkust), overl. Den Haag 27 januari
1939, begraven te Delft, zoon van Gijsbrecht Johannes van Thienen en aulina van der Jagt.

Hij werd in 1880 organist van de Oude Kerk als opvolger van zijn leermeester J.A. de Klerk en heeft die
functie bijna 60 jaar vervuld, ondanks het feit dat hij blind was. Van Thienen had de reputatie van een knap
musicus, was jarenlang dirigent van diverse koren en de stimulerende kracht van het Delftse muziekleven.
Als organist genoot hij grote bekendheid. Hij maakte tournees met zijn broer Victor Emanuel en zijn zuster,
was leraar orgel, piano, en zang, en componeerde liederen, koorwerken en een requiem.
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