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Emanuel Il van Portugal (1600-1660)

Emanuel Il van Portugal, derde kind van Emanuel | en Emilia van Nassau, geboren in 1600 te Delft en
gedoopt in de Waalse kerk aldaar. Hij werd kapitein in het leger van de Republiek der VIl Verenigde
Nederlanden. Van 1619 tot 1623 was hij namens prins Maurits gouverneur van het Prinsdom Oranje. In
1626 liep hij met zijn vader over naar Spaanse zijde en trad in Spaanse dienst. Twee jaar later trad hij onder
de naam "broeder Felix a Sancta Isabella" in de orde der ongeschoeide Karmelieten en werd tot priester
gewijd - reden voor zijn moeder om hem te onterven. Zes jaar later ging hij in de Waalse Gemeente te Delft
over tot de protestantse leer. Hij trad weer in Nederlandse krijgsdienst, werd bij het beleg van Gelder in
1638 gevangen genomen, samen met zijn latere zwager George Frederik van Nassau-Siegen, en naar
Brussel gevoerd, waar hij in zijn klooster terugkeerde. In 1643 ontsnapte hij uit het klooster, zwoer ten
tweede male in de Waalse Gemeente te Delft het Roomse geloof af en trad weer in Nederlandse
krijgsdienst. Hij trouwde in 1646 in de Nieuwe Kerk te Delft met Johanna, gravin van Hanau- Miinzenberg,
weduwe van Wolfgang Frederik van Salm, Wild en Rijngraaf zu Dhaun. Emanuel stierf in 1660 en werd
begraven in de Waalse Kerk te Delft, waar een prachtige grafsteen de herinnering levendig houdt aan een
stukje Portugese geschiedenis in Delft. Johanna overleed te Delft in 1673 en werd begraven bij haar gemaal
in de Waalse Kerk.
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