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Jan Il van Wassenaar (1483-1523)

Wassenaar, Jan ll van, geb. 4 december 1483, volgt zijn vader op 10 januari 1498, nam in 1507 deel aan de
expeditie die de Franse koning naar Venetié zond, werd 1509 tijdens het beleg van Pavia gevaarlijk in het
gelaat gewond, streed 1510 met de Denen tegen Lubeck, versloeg 1511 de Geldersen bij Jutphaas, maar
werd op Kerstmis 1512 door hen gevangen genomen en te Hattem in een kooi opgesloten tot 1514, ridder
van het Guldenvlies 1516, opperbevelhebber en stadhouder van Friesland 1516, houtvester van Holland
1521-1523, gewond bij beleg Sloten door een musketkogel in zijn arm, ten gevolge daarvan overleed hij te
Leeuwarden 4 december 1523, begraven in de kerk van het dominicanenklooster te Den Haag 27 januari
1524, zoon van Jan van Wassenaar en diens tweede vrouw Jeanne de Haluin.

Hij huwde 1511 met Josina van Egmond, dochter van “manke” Jan van Egmond en Magdalena van
Werdenburg.
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